
DE GERUCHTEN 22.

HUBERT (CONT'D)
Scherven brengen geluk hè! Precies 
veel in uw geval, zegt.

Hubert lacht met zijn eigen mop. Dolf stopt met vegen, staat 
op en neemt een kist van het rek achter de toonbank.

DOLF
Een kistje rood en een doos 
jenever?

HUBERT
Never change a winning team, he. 

Dolf wandelt naar de opslagplaats voor de jenever. Hubert 
voelt dat Dolf niet spraakzaam is.

HUBERT (CONT'D)
Hebt ge Félicien onlangs nog 
gezien?

DOLF (O.C.)
Een paar dagen geleden, ja?

Dolf komt terug van de opslagplaats met de jenever.

HUBERT
Hij is er niet goed van.

DOLF
Van wat?

HUBERT
Hij heeft zijnen Georges moeten 
afmaken. Die kon niet meer lopen 
van de pijn. Het schuim stond op 
zijn lippen en hij jankte aan één 
stuk door. Ocharme dat beest. 
Waarschijnlijk ne parasiet, zei den 
dokter. 

Hubert neemt zijn dozen van de toonbank.

HUBERT (CONT'D)
Schrijft gij op?

Dolf kijkt voor zich uit en knikt, maar Hubert is al bij de 
deur.

INT. OPSLAGPLAATS DRANKWINKEL - DAG25 25

Noël schrobt de kapotte legerbotten van René boven de 
gootsteen. Hij wrijft hevig over wat lijkt op een bloedvlek. 

René wandelt de opslagplaats in. Hij ziet Noël bezig met zijn 
schoenen en lijkt in paniek. 
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RENÉ
Noël, stop daarmee!

Noël pauzeert en schrobt verder. 

NOËL
Ik doe da graag ze.

René trekt met brute kracht de schoenen uit Noël’s handen 
waardoor het borsteltje op de grond klettert. Noël kijkt René 
geschrokken aan. 

René trilt, houdt de schoenen tegen zich aan. 

RENÉ
(brekende stem?)

Ik zei ‘stop daarmee’. 

NOËL
Ik wilde die gewoon schoonmaken, er 
zit een vlek - 

RENÉ
- Die schoenen kunt ge ni meer 
proper maken. 

René’s borst gaat hevig op en neer, alsof dit gedrag hem 
vermoeit. 

Noël kijkt naar de schoenen die René dicht tegen zich aan 
houdt, en neemt uiteindelijk zijn eigen botten van het 
schoenenrek.

NOËL
Hier, neem deze. Ik heb er toch nog 
genoeg.

René kijkt er kritisch naar, licht geërgerd.

RENÉ
Die passen nooit.

Noël laat de schoenen zakken en kijkt teleurgesteld, René 
merkt dit en ontspant een beetje. Hij lijkt op adem te komen. 

RENÉ (CONT'D)
Wacht.

René neemt een scherp mes uit een lade en snijdt behendig de 
neus van de schoenen open. Nadien veegt hij het mes af aan 
zijn broek en plant het in het werkblad neer, alsof het een 
automatisme is. Noël volgt René’s handeling. René stapt in de 
schoenen, zijn tenen wiebelen eruit. Noël grijnst. 

RENÉ (CONT'D)
Ge weet wat ze zeggen over grote 
voeten.
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Noël kijkt hem niet-begrijpend aan.

NOËL
Wat... wat zeggen ze dan?

René kijkt Noël liefdevol aan.

RENÉ
Niks, Noël. Absoluut niks.

Op Noël die het niet begrijpt.

INT. AUTO LAMANTIJN - DAG26 26

Noël zit naast Lamantijn die met de auto door het dorp rijdt. 
Noël heeft zijn rechterbeen over zijn linkerbeen geslagen en 
kijkt naar zijn rechtervoet. De wind speelt door zijn haren.

NOËL
Ik heb kleine voeten.

De eerwaarde antwoordt, zonder op te kijken.

E.H.
Wat?

NOËL
Groeien die nog?

De eerwaarde kijkt nu geërgerd naar Noël die met zijn handen 
aan zijn schoen pulkt.

E.H.
Zet u deftig.

Noël trekt zijn voet weg en veegt met zijn handen de aarde 
van zijn broek.

E.H. (CONT'D)
We zijn er.

(beat)
Heb ge alles mee?

Noël zet zich rechter en wrijft over een dikke bijbel die hij 
in zijn armen klemt.

NOËL
Ja.

EXT. TUIN FÉLICIEN/VOORDEUR - DAG27 27

Lamantijn parkeert zijn auto voor het huis van Félicien en 
wandelt richting de voordeur. Noël volgt hem, in zijn armen 
de bijbel. In de deuropening staat DOKTER VERMEULEN (55) die 
hem opwacht.
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