
Al 300 jeugdbewegingen 
zeggen “Doemamee” 

tegen élk kind
Ook bij jou in de buurt!
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Jouw kind inschrijven in de jeugdbeweging? 
Doemamee! 

Surf naar doemamee.be/ouders, 
registreer je via het inschrijvingsformulier, en wij gaan samen met jou aan 

de slag. Wie weet krijgt je kind er binnenkort wel een toffe hobby bij.
En vrienden voor het leven.

Een initiatief van

Onze partners

In samenwerking van
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En daarom werd Doemamee geboren! Een initiatief  
van alle Vlaamse jeugdbewegingen en de Genereuzen  
om ook kinderen met een beperking welkom te heten. 

Maar ook om in dialoog te gaan met de ouders van die 
kinderen, om te luisteren en bij te leren. Aan de hand 

van concrete tips, tools en vormingen. 

Zoveel redenen om je kind in te schrijven in een 
jeugdbeweging waar iédereen welkom is!

Corneel bij Scouts Zele, Corneel is  
10 jaar en gaat naar de scouts van Zele. Door zijn 
spierziekte zit hij in een rolstoel, maar dat houdt 
hem niet tegen om samen met zijn vrienden te ravotten 
en kampen te bouwen. De meeste spellen speelt hij gewoon 
mee, al dan niet met een kleine aanpassing. Corneel is écht deel van de 
groep en voelt zich nooit uitgesloten.

Succesverhalen!

• � Ieders wereld wordt er weer een beetje groter van.
· � Bij de jeugdbeweging maak je vrienden voor ‘t leven.
· � Samen spelen is beter dan alleen thuiszitten.
· � Je zal zien dat je kind wél meekan in ‘gewone’ groepen, 

mits een paar kleine aanpassingen af en toe.
· � Dé kans om unieke talenten te tonen en ontwikkelen.
· � We leren ook andere kinderen zorgzaam zijn voor elkaar.
· � Je biedt je kind kansen om erbij te horen en om een 

eigen netwerk te ontwikkelen.
· � Bij de jeugdbeweging zet je kind de eerste stappen  

naar zelfstandigheid.

Miek bij Chiro Belsele, Miek is 15 en 
zit door haar licht mentale beperking in de 

groep van de 11- en 12-jarigen. Maar ze groeit 
wel elk jaar mee met dezelfde groep. Ze houdt 

van structuur en duidelijkheid. En duidelijk ook 
van spelletjes. Elke keer weer zorgt Miek voor een 
positieve sfeer in de groep, want ze lacht continu. 

En dat werkt aanstekelijk! 

Intussen schreven al 300 jeugdbewegingen zich in. Wil je 

weten waar in jouw buurt de deur openstaat voor jouw kind?

 Surf dan  snel naar doemamee.be/ouders
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